
Hoihoi ,                                          , 

 

Zoals iedereen ondertussen wel weet is Jurian onze “buitenman”  thuis ! 

Voor hem is het dus ook geen probleem om te helpen in de tuin, te knutselen 

met natuurlijk materiaal of gewoon te genieten van het buiten zijn. 

Als hij kon zou hij ook buiten slapen... 

Maar nu het groene week is, willen we ook even  tonen wat hij in deze  

Corona-tijd zoal gedaan heeft buiten. 

 

*Als opa de klimop snoeit, is Jurian de eerste om te helpen. Op de stelling 

kruipen om materiaal aan te geven en te helpen en daarna met zijn tractor alle 

snoeisel weg te voeren. 

Gelukkig, want anders was mama nog langer bezig en alle hulp is welkom.  

  

 

*Veel fietsen en wandelen hebben we natuurlijk ook gedaan met ons gezin. 

 



*En een insectenhotel getimmerd. Samen met zijn zus Jinke, hebben ze dit hun 

tweetjes tot een mooi einde gebracht. 

    

*Jurian was jarig in deze periode en aangezien zijn overall al wat klein was 

geworden, wisten we natuurlijk wat geven.  Er was er hier eentje blij  

 

   

Nu nog wat groot maar dan kan hij er weer een paar jaartjes tegen. 

 



 Om dan helemaal blij te worden en te genieten van de 

kleine dingen in het leven, vonden we zondag 2 meikevers op de oprit. 

Bij de buren staat een beukenhaag en dat vinden ”meikevers” top. Blij dat wij 

dit moois der natuur mochten bewonderen. 

 

Ziezo, vanuit “ons kot” beleefden we de groene week ook op een leuke 

manier.     

 

   

 Groetjes Jurian (klas 2C) en Jinke (klas 5C) 

 

 



 

 


