
Moestuin opstarten in de groene week ! 

Naar jaarlijkse gewoonte is het ook bij de Stekelbakjes tijd om de groene vingers uit de 

mouwen te steken en de moestuin op te starten… 

Dinsdag waren we er klaar voor. De houten bakken stonden klaar en de potgrond was er 

in gedaan door de juf.  

Kunnen we er nu zomaar de zaadjes in gooien en klaar? 

Natuurlijk niet: We moeten nog bemesten, water geven en de zaadjes verdelen in de 

grond.  

Daar waren vele enthousiaste “Stekelbakjeshanden” klaar voor. Ze hielpen met veel 

plezier en nu maar hopen dat er wat groeit en bloeit. 

De kleuters dachten woensdag al dat er al wat te zien was, maar daarin moest ik hen 

ontgoochelen. We hebben een dosis geduld nodig. 

We geven ze elke dag met zorg water en wat buiten gezaaid is dekken we ’s avonds nog 

af tegen de nachtvorst. De plantjes en zaadjes binnen groeien hopelijk ook goed. 

We zaaiden “happy bee bloemetjes”, eetbare “Oost-Indische kers”, wortels en bonen en 

binnen staan nog aardbeienplantjes. 

Kijk maar… 

 



             

        

        Groene vingergroetjes,  

                                                                             de STEKELBAKJES en juf Jessica 


